14 jaNUARI 2024

HERVORMDE GEMEENTE YERSEKE

Consulent:

ds. P. de Graaf, Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

tel.: 0113-785227 of 06-18511090 mail: hugodegroot2 @kpnmail.nl
Scriba:

mw. L.A.S. van Stee-Kolff, tel.: 0113-576900

mail: scribahervormdyerseke@gmail.com

Coordinator pastoraat:

mw. J.C.A. Buringh-Poleij, tel.: 06-53229953

mail: buringh@zeelandnet.nl (doorgeven van pastorale zaken,
zoals geboorte, ziekenhuisopname, thuiskomst en overlijden)

Kijk ook op:

www.hervormdyerseke.nl of Facebook Hervormd Yerseke.

Bent u nieuw in onze gemeente, dan heten we u van harte welkom.

Wanneer u contact met ons wilt, stelt u zich dan in verbinding met onze scriba.

10:00 uur: commissioners Hans en Marja van Vliet, ’s-Gravenpolder

Organist:  Tim Adriaanse

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Lied 413

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 405

Verootmoedigingsgebed en Genadeverkondiging
Zingen: Lied 706

Wetslezing: Deuteronomium 6: 1-7 en Marcus 12: 28-31

Kinderlied (zie blz. 3), hierna gaan de kinderen naar de
kindernevendienst

Zingen: Lied 801:1,2,5,6en 8

Schriftlezing: 2 Korinthe 3: 1-3 (NBG51)

Zingen: Lied 836



Overdenking: Een levende brief...!
Zingen: Opwekking 366
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Zingen: Lied 928 uit bundel Johannes de Heer
Onder het naspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de kindernevendienst
Zegen

Zingen: Lied 415: 3

Komende eredienst:

Zondag 21 januari 2024:

10:00 uur ds. D. de Roest, Biezelinge
19:30 uur gebedsbijeenkomst

De collecten zijn bestemd voor:

1.Diaconie: St. Zeeuwse Wensambulance, 2. Kerkbeheer,

3. Ouderenpastoraat (uitgangscollecte).

Als u de doeleinden van de diaconie wilt steunen, maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NLO8
RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum.

Uw gift voor de twee doelen van de kerkrentmeesters kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL55
RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK Hervormde Gemeente Yerseke o.v.v. Collecten kerk.

De Diaconiecollecte is voor: Stichting Zeeuwse Wensambulance

Veel mensen die bedlegerig, ernstig ziek of ongeneeslijk ziek zijn, hebben vaak nog 1 laatste wens. Nog één
keer naar hun ouderlijk huis, voor de laatste keer naar een concert of nog één keer de zee zien. Hoe maak je
zo een wens, groot of klein werkelijkheid? Stichting Zeeuwse WensAmbulance maakt wensen in Zeeland
werkelijkheid. Met een team van enthousiaste vrijwilligers wordt iemand die dag begeleid.

Kinderlied:
1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op
ons gericht.

2. Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat
er wordt verteld.

3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar: het
is voor allemaal.



