Kerkelijk Leven nr. 20

Zondag 19 november

10.00 uur ds. P. de Graaf Kruiningen

Creche: Familie Vogelaar en Angelique Verburg, Kindernevendienst

Collecte: 1. ZWO project Living Waters Village Borneo,-2: Instandhouding eredienst,
3. Onderhoud kerk, interieur, orgel

Zondag 26 november Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00 uur ds. B. de Haan, Nieuw en Sint Joosland

Créche: Linsey Hoogstrate en Melissa de Leeuw ; Kinder- en jongerennevendienst
Collecte:1. Met het oog op het einde; 2:k.c. “De Haven” 3. Kerkbeheer

Woensdag 29 november Dankdag voor gewas, arbeid en visserij

19.30 uur dhr. E. Tramper, Krabbendijke

Collecte: 1. Voedselbank De Bevelanden,2. Dankdagcollecte, 3. Kerkbeheer

Bij de diensten:

Zondag 26 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het de
dag waarop we gedenken. In vreugde om het geschenk van nieuw leven en ontvangen van de
Heilige Doop. Maar ook in omzien en gemis: om al degenen die in de kring van onze gemeente
zijn gestorven.

Woensdag 29 november hopen we als gemeente samen te komen in de dienst op de Dankdag
voor Gewas, Arbeid en Visserij. Ondanks alle lastige dingen van deze tijd en gevolgen voor ons
werken en bezig zijn, blijft er genoeg reden om God te danken voor het goede dat Hij ons geeft.
Die dankbaarheid mag doorklinken in alle dingen in deze dienst

We wensen u en jullie, nu alvast rustige en mooie zondagen en gezegende diensten om telkens
een nieuwe week mee in te gaan !

Vanuit de kerkenraad:

Heilig Avondmaal:

Vanuit de gemeente zijn er opmerkingen gekomen over de wijze waarop de laatste keer het Heilig
Avondmaal is gevierd. Dit is gedeeld met de kerkenraad, waarna de diaconie met het volgende
voorstel is gekomen. Diaconie stelt voor om tussen de banken steeds één bank vrij te houden. Na
de nodiging gaan de mensen in het schip meer naar voren zitten. De mensen in de zijbeuk gaan
00k zo zitten dat er steeds een bank tussen de banken vrij is. De kerkenraad neemt plaats op de
voorste stoelen. De schaal met brood wordt door de diaken aan de 1° persoon in de rij gegeven.
Vervolgens wordt de schaal met brood door de mensen zelf in die rij doorgegeven. De bediening
van de wijn wordt volledig door de diaken gedaan vanuit de lege bank. De glaasjes houdt men bij
zich tot na de dienst. De gemeente blijft op deze plaatsen zitten tot na de dienst. De kerkenraad
neemt weer plaats in de kerkenraadsbank. Daarna gaan de diakenen op de stoelen zitten om
brood en wijn te ontvangen van de predikant. Bij het uitgaan van de kerk legt de gemeente het
glaasje in het mandje. De kerkenraad is akkoord gegaan met dit voorstel. Dit zal in december
worden uitgevoerd. Tijdens de gemeenteavond zal dit verder met u gedeeld worden.

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de Gemeenteavond op maandag 21 november .
Deze wordt gehouden in kerkelijk centrum “De Haven” Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur.
Na de opening door ds. Piet de Graaf zal de diaconie de begroting 2024 laten zien, aandacht

schenken aan de wijziging in het vieren van het Heilig Avondmaal en een filmpje laten zien van
Compassion. Vervolgens is het woord aan het College van Kerkrentmeesters om hun begroting
2024 te presenteren. Het beroepingswerk zal aan de orde te komen. En u bent in de gelegenheid
om vragen te stellen Als u nu al vragen heeft, kunt u deze indienen bij de scriba, zodat we op de
gemeenteavond hopelijk al een antwoord kunnen geven. Na de sluiting door ds. Piet de Graaf
zullen we elkaar nog ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.



College van kerkrentmeesters

Beheerster De Haven

De beheerster van De Haven, Gerdien Nijsse, is tot onze spijt per 1 november gestopt met haar
werk. We proberen zoveel mogelijk alle activiteiten die gepland waren door te laten gaan.

Als u een afspraak wilt maken in De Haven blijft het telefoonnummer van De Haven gewoon in
gebruik: 06 5748 5650. U kunt ook een e-mail sturen naar kerkelijkcentrumdehaven@gmail.com.

Contant ontvangen collectegeld

Teldatum 9 november:

Kerkbeheer € 234,30; Onderhoud kerkgebouw € 233,50; Energiekosten € 254,70; De Haven €
214,63; Totaal 937,13

Collecten:

Als u thuisblijft bij de online dienst, kunt u ook uw gift voor de twee doelen van de
kerkrentmeesters bestemmen; het bankrekeningnummer is NL55 RABO 0373 7333 72 t.n.v. CVK
Hervormde Gemeente Yerseke. Wilt u bij het overmaken in de omschrijving vermelden Collecten
kerk? Met dank voor uw bijdragen

Diaconie

Omschrijving diaconale collectes

19 november ZWO project Living Waters Village Borneo

Living Waters Village ligt in het hart van de West Kalimantan Jungle en is uitgegroeid tot een thuis
voor meer dan 700 Dayak-kinderen. Met een visie om onderdak te bieden aan 1.000
verwaarloosde kinderen en school voor 2.000, is Living Waters Village echt een Miracle Zone. Op
het terrein bevinden zich o.a. tehuizen voor meisjes en jongens, diverse Asrama's (tehuizen met
ongeveer 10 - 35 kinderen in alle leeftijlden samen met huisoudsten), arbeiders- en
lerarenwoningen, trainingscentrum, Praise & Worship centrum, kliniek, bakkerij, créche,
basisschool en Senior High/High School. God is echt aan het werk en levend bij Living Waters.
Elk kind in Living Waters Village kan groeien, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gevoed
en getraind worden. Hierdoor kunnen de kinderen later naar hun dorpen terugkeren om het goede
nieuws van Jezus te brengen. Men gelooft echt dat er ook kinderen opgroeien als toekomstige
leraren, predikanten, politici en zelfs presidenten!

26 november Met het oog op het einde

Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat waarbij er aandacht is
voor mensen voor wie de eindigheid van het leven een belangrijk thema is. Pastoraat is iemand op
zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor
mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk
ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld
verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een
belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze
plek onmisbaar.

29 november Voedselbank De Bevelanden

Op Dankdag is de collecte bestemd voor Voedselbank de Bevelanden. Daarnaast zamelen we
weer houdbare producten in zoals rijst, macaroni, spaghetti, mix en sauzen etc. Andere houdbare
producten zijn uiteraard ook welkom. Heeft u daarnaast nog grote tassen over die misschien bij u
thuis in de weg staan? Ook daar is de Voedselbank blij mee. U kunt de producten en tassen
afgeven in de wandelkerk op zondag 26 november, woensdag 29 november en zondag 3
december.

Projectbus het fonds Water & Hygiéne van Compassion

Ook brengt de Diaconie het nieuwe jeugdproject van Compassion onder uw aandacht. Schoon
drinkwater en goed sanitair is een basisbehoefte voor ieder kind. Maak uw gift hiervoor over onder
vermelding van ‘fonds water & hygiéne’.

Wilt u deze doeleinden steunen? Maak dan eventueel uw bijdrage over op rekeningnummer

NLO8 RABO 0373 9061 02 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Yerseke o.v.v. de collectedatum. De
diaconie bedankt u voor uw gaven.




Begroting Diaconie 2024

De begroting 2024 van de diaconie wordt toegelicht tijJdens de gemeenteavond op maandagavond
20 november. Daarnaast ligt deze in dezelfde week nog ter inzage tot zaterdag 25 november. U
kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar
diaconiehervormdyerseke@gmail.com of te bellen naar Anja Joosse 06-20002196.

De Schakel
Dinsdag 21 november is er om 19.30 uur uitzending van De Schakel.

Deze kan gevolgd worden door de luisteraars van de kerkradio en online via de kerkomroep.

NBG-adventskalender 2023: Vrede op aarde
‘Vrede op aarde — het zijn drie bekende woorden uit het Lucas-evangelie. Veel mensen weten dat
ze bij Kerst horen. Maar wat kun je ermee als de vrede ver te zoeken is? Toch zijn deze woorden
de titel van onze adventskalender’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Ook is er een adventsproject voor kinderen en een
leesplan speciaal voor vrouwen.
‘Juist omdat die woorden uit Lucas veel oproepen — twijfel, protest, de vraag wat ze betekenen — is
iy : 3 het goed om erbij stil te staan tijdens Advent’, aldus Anne-
Mareike Schol-Wetter over de kalender. ‘De oorlog in
Oekraine, de strijd tussen Israél en Hamas: de vrede lijkt
verder weg dan ooit. Voor de mensen in de tijd van Jezus
was dat niet anders.’
Met de kalender verken je wat ‘vrede op aarde’ bij je
oproept én wat deze Bijbelse belofte voor jou betekent.
Elke dag is er een natuurfoto, een Bijbeltekst en een
bezinningsvraag. De Bijbelteksten gaan over vrede met
anderen, vrede in je hart en vrede met God. De kalender is gratis aan te vragen via
bijbelgenootschap.nl/advent. Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het
Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146.

Agenda:
Maandag 20 november 19.30 uur Gemeenteavond
Dinsdag 21 november 19.30 uur Uitzending De Schakel
19.30 uur Kerkenraad
Woensdag 22 november 19.00 uur Bijbellezing Moerzicht door ds. Westerneng Ger. Kerk
Donderdag 23 november 19.30 uur Repetitie Vox Maris
Donderdag 30 november 19.30 uur Repetitie Vox Maris

Elke drie weken zijn er GemeenteGroeiGroep bijeenkomsten op maandagmiddag, maandag- ,
dinsdag - en woensdagavond. Voor informatie en deelname bel: 06-17410125

Tenslotte
De kopij voor volgend kerkelijk leven graag inleveren voor zondag 26 november (voor 2 weken) bij
Sylvia van Stee



